Met de Vliegmachien van Jan Olieslagers:
Een historische rondvlucht door het Rijk van Nijmegen.

In 1910 vloog de Belg Jan Olieslagers als eerste piloot in Nijmegen een aantal
rondjes over de bossen bij Heumensoord. Dat is het uitgangspunt bij de lezing
van René van Hoften over de historie van het Rijk van Nijmegen. In een
vogelvlucht wordt ingegaan op de historie van de rond Nijmegen liggende
dorpen. In oost zijn dat Ooij, Beek, Berg en Dal en Kranenburg. In zuid zijn dat
Groesbeek, Heumen, Malden en Nederasselt. In west zijn dat Wijchen, Niftrik
en Ewijk. In noord zijn dat Oosterhout en Lent. Het is een mooie
dwarsdoorsnede door de streekgeschiedenis met Middeleeuwse kastelen,
Romeinse villa’s en adellijke buitenplaatsen. Maar ook met boeren uit de Ooij,
wasvrouwen uit Beek, bezembinders uit Groesbeek, kersenplukkers uit Lent. De
lezing stimuleert het omgevingsbewustzijn van de toehoorder. Als extraatje
komen er ook drie prehistorische locaties in voor, een daarvan is gelegen in het
bos 100 meter achter Babylon.

Wanneer: zondag 9 december van 15.00 tot 17.00 uur, entree 3,- euro
Waar: Woon-werkgemeenschap Babylon/Vijverhof, Kwakkenbergweg 150.
Presentator: René van Hoften



