Verhaal van Ronald Baksteen uit Oorlogsjaren in Overasselt.

Crash bij De Morsheuvel.

Rond tien over half drie in de nacht van 7 op 8 augustus 1941 worden slapende burgers in het
land van Maas en Waal wakker door een vliegtuig, dat met stotterende motoren nadert.
Iedereen is klaar wakker, behalve de familie Welles in boerderij “de Morsheuvel” in
Overasselt. Velen staan te kijken en zien hoe de aangeschoten viermotorige Stirling hun kant
op komt. Duitse nachtjagers maken jacht op terugkerende bommenwerpers en komen met
grote snelheid op de Stirling af. Gelijktijdig openen de jagers en de Stirling het vuur.
Boordmitrailleurs ratelen. Lichtkogels vliegen door de lucht. Explosies volgen.

De bommenwerper zakt nog verder naar beneden. De motoren zijn roodgloeiend gelopen. De
gezagvoerder probeert de bemanning te redden door een noodlanding te riskeren. Hij zoekt
beneden naar een open plek. Het Overasseltse Broek wordt door hem uitgekozen.

Op dat moment kijkt de 14 jarige Marietje van Haren uit haar slaapkamer raam en ziet de
brandende Stirling naderen. Het vliegtuig gaat op een hoogte van een tiental meters vlak langs
hun boerderij.

De Stirling vliegt rakelings over de andere Overasseltse huizen, graaft een diep spoor in de
Kerkstraat en boort zich met donderend geweld in de boerderij van Jan Welles.

De linkervleugel met motoren dringt precies de opkamer van de slapende Familie Welles
binnen. De rest van het vliegtuig komt op de weg terecht. Niemand van de zevenkoppige
bemanning heeft het overleefd. Ook Jan Welles, zijn vrouw Maria Welles Broekman en hun
kleine zoon Jantje worden gedood.

Bij de fotograaf in Grave lag een foto klaar, waarop Maria trots poseerde met kleine Jantje in
de kinderwagen.

Deze foto zou de volgende dag worden opgehaald, maar voor de Familie Welles zou er nooit
meer “een volgende dag” komen.



